
Tafelgesprek zondag 17 december 2023 

Inleiding 
Welkom bij het 2e tafelgesprek in de Adventsperiode van 2023 . Het is de nu derde 
zondag van advent.  
Vorige keer hebben we gesproken over onze verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden in rela@e tot alle reclame voor consump@e in de afgelopen en 
komende feestdagen. Dit keer willen we naar aanleiding van de AdRem van oktober 
j.l. die was gewijd aan het onderwerp ‘De eerste keer’ praten. Eén van de ar@kelen in 
het nummer “Als God het heeJ over de eerste keer” van Peter Korver, remonstrants 
predikant is de achtergrond  voor dit gesprek. In dit stuk komt een lied voor dat 
Robert Long zong. Naar aanleiding van de tekst van dit lied hebben we vragen 
gemaakt. Het ar@kel van Peter Korver en de tekst van het lied van Robert Long 
 wordt jullie gemaild en is zo nodig beschikbaar in de kerk bij het gesprek. 

Aansteken paaskaars  

Antwoordlied 

Gesprek  

Vragen bij: “Als God het heeC over de eerste keer” 

1. Kreeg jij als kind te horen dat jij een zondaar was, geneigd tot alle kwaad en niet in 
staat tot eeuwig goed? 
2. Robert Long heeJ een lied geschreven over de schepping van de wereld vanuit het 
perspec@ef van God die zijn schepping na zeven dagen overziet. God is teleurgesteld 
in zijn wereld en hoe de mensen met zijn schepping omgaan. Ze bidden niet eens 
voor hem! Daarom wil hij/zij zijn dieren, vogels, bloemen, bomen en de zon, sterren 
en de maan terug wil, omdat de mensen ze niet verdienen. Hij wil de mensen en hun 
wereld verbranden.  
 Hoe kijk jij tegen deze tekst aan als jij naar onze huidige wereld kijkt?  
3.Heb je misschien zelf een persoonlijke herinnering die bijzonder voor jou was?  

Lied: 423 

Gebed (‘Vieren en brevieren’) 

 Zegenbede uit de liturgie “Ruimte waar het licht kan komen”, naar een tekst van  ds. 
Anne Wies Rypkema 

Voorbereid door Janet Parlevliet en Bram  Schrier  


