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Remonstrantse Gemeente 
Sommelsdijk  

Thema: Verwondering 

Zondag 28 juli 2024 

Voorganger : ds. I L. Tan 
Organist : de heer Dick Muller 

ORGELSPEL 

WELKOM 

AANSTEKEN VAN DE 
KAARS 

STILTE  

Openingslied 216 (staande): 

Dit is een morgen als de 
eerste. 
AANROEPING EN INKEER 
Votum en aanroeping, 
beantwoord met 

ANTWOORDLIED 
Tot U, Heer, is ons hart 
gericht. Hier zijn wij, open 
voor uw licht. Gij geeft ons 
kracht tot stilt’ en strijd. Kom 
tot ons, Eeuw’ge in de tijd. 
Amen. (Allen gaan zitten) 

GEBED VAN INKEER 

Lied 702: Geschenk uit de 
hemel. 

BIJBELLEZINGEN 
Lezing  Ezechiël 2:1-6  

Lied 609: Toen ik daar zat, 
verweesd en zonder lied. 

Lezing Marcus 6:1-6 

Lied 528: Omdat Hij niet ver 
wou zijn. 

PREEK 

STILTE gevolgd door muziek 

VOORBEDEN, afgesloten 
met een gezamenlijk “Onze 
Vader….”: 

MEDEDELINGEN met 
collecte doel 

UITZENDING  
Slotlied 423 (staande): Nu wij 

uiteengaan. 

ZEGEN, door allen bevestigd 
met gezongen  
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