
Orgelspel


Woord van welkom, mededelingen 

Aansteken van de kaars


Openingslied 283





En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon.


Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe.


Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid.


Bemoediging en groet


Antwoordlied (wijze gezang 250)

Tot U Heer is ons hart gericht

Hier zijn wij open voor Uw licht

Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd

Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd


Inleiding / Stilte / Inkeer


Inkeerlied Licht 23 Jij bent mijn steun

Melodie: The Lord is my shepherd

(de organist speelt het een keer voor)


Jij bent mijn steun en toeverlaat, 

mijn rustpunt als ik dwaal, 

de veilige waarheid in mijn bestaan, 

de warmende zonnestraal.


Jij wijst de weg die ik zal gaan, 

je leidt me ’t doolhof uit.

Ik bouw op jou mijn leven lang, 

de basis voor elk besluit.


En door die steun voel ik me sterk 

en kan ik het leven aan.

De kracht die je bracht vervult mijn hart 

dat altijd blijft openstaan.


Lezing Jesaja 62:1-5 

Toekomst voor Jeruzalem


Kort orgelspel


Lezing Johannes 2: 1-12 

Bruiloft in Kana


Lied 117d, Taizé, meditatief 4x

Laudate omnes gentes

Laudate Dominum

Laudate omnes gentes

Laudate Dominum
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Overweging


In donkere dagen


Je moet in donkere dagen

niet te snel om licht vragen.

Het kan de bedoeling zijn

dat de lichten doven

en dat je in het donker

teruggeworpen wordt op jezelf,

op vragen die jou alleen betreffen,

jouw eigen bestaan

en de wijze waarop je denkt

en doet en rondgaat onder de mensen,

jouw eigen zijn voor Hem die met jou 

een bedoeling heeft.


Je moet in donkere dagen

niet te snel om licht vragen.

Je weet toch: dit bestaan is niet hopeloos.

Hij kwam hier toch 

om het met ons te delen

en om iets te laten zien

van wat de bedoeling is.

Laten de dagen maar donker zijn,

ze zijn licht genoeg 

om te waken en te wachten.


Meditatief orgelspel


Voorbeden, afgesloten met 2x




   Eeuwige God, wij bidden u verhoor ons


Stil gebed


Gezamenlijk Onze Vader 


Slotlied TT 55 Looft de Heer





Storm en aarde, bomen, stromen, zon en 
vuur, 

gij wolken en dromen, nachten, dag en 
duur, 

licht en donker, dood en leven, wereld, 
mensenzaad, 

weest mondig en volmaakt, looft Hem met 
woord en daad.


Afscheid en zegen


 
Looft Hem in uw zonde, looft hem kwaad en 
goed.

Looft Hem, die zijn woord in u mens worden 
doet.

Looft uw God en Vader, die zijn Geest 
geschonken heeft.

Looft Hem omdat gij zijt, looft Hem, want Hij 
leeft.


Collecten bij uitgang



	Orgelspel
	Eeuwige God, wij bidden u verhoor ons

